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Bezinning

We zitten midden in de Veertigdagentijd.

En midden in een onzekere en verontrustende tijd van oorlog en dreiging met
oorlog.
Op Aswoensdag, het begin van de vastentijd, publiceerde een groep christenen
in de Verenigde Staten (vanuit het Georgetown University’s Center on Faith and
Justice in Washington) een indrukwekkende oproep. De oproep is gericht aan
witte protestantse en evangelicale christenen, van wie velen op Trump hebben
gestemd als hun president.
De brief is geïnspireerd op de ‘Barmer Thesen’ een geloofspamflet uit 1934,
waarin werden gelovigen opgeroepen om zich niet achter een Führer te scharen,
maar Jezus te volgen.
Op zondag 22 februari, de eerste zondag van de Veertigdagentijd, ging het over
de sluwe macht van ‘de duivel’ (die zelden te herkennen is aan zijn bokkenpoten)
die mensen verleidt tot verkeerde keuzes. In de preek citeerde ik een paar
alinea’s van deze oproep uit de VS. Een aantal gemeenteleden vroeg mij om de
tekst nog eens te mogen nalezen. Dat kan bij deze. >>>>
Ik wens iedereen een goede weg naar Pasen!
Diederiek van Loo

2

verzoeking in de woestijn



Bezinning

Oproep
Er zijn momenten die vragen om bekering en verzet, om moed en overtuiging,
om geloof en standvastigheid. Dit is zo’n moment. Wij worden geconfronteerd
met een hardvochtige en onderdrukkende overheid die burgers en migranten
demoniseert en zelfs doodt, het afbrokkelen van moeizaam verworven rechten
en vrijheden, en een doelbewuste poging om de groeiende raciale en etnische
diversiteit van Amerika terug te draaien – alles duwt ons in de richting van
autoritair en imperialistisch bestuur.

Onze democratie ontspoort en dreigt zelfs vernietigd te worden, dat is reëel. De
overheid ondersteunt wreedheid en geweld, wat haaks staat op Jezus’ leer. Veel
mensen die zich christen noemen, ondersteunen deze wandaden of kijken toe.
Wij weigeren te zwijgen.
Deze politieke crisis is veroorzaakt door mensen die zijn bezweken voor de
verleiding van absolute macht. Dat stelt ons geloof op de proef. Christenen
mogen dat niet negeren, ze moeten in actie komen. Nu is het tijd om moedig
trouw te zijn aan Jezus’ boodschap: het beeld van God in ieder mens
verdedigen; onze naaste liefhebben; vergelding afwijzen; genade,
barmhartigheid en mededogen tonen. Het is Jezus’ radicale tegencultuur, van
zorg voor armen, kwetsbaren en gemarginaliseerden. Hij leerde dat
naastenliefde geen politieke, sociale of etnische grenzen kent. Wie de
kwetsbaarsten beschermt, dient Christus zelf.

We zullen de macht de waarheid zeggen, leugens en haat benoemen, racisme
als zonde aanmerken, burgerrechten verdedigen. En weigeren te zwijgen – want
zwijgen is medeplichtigheid. Nu is de tijd om te praten én te doen. Moge God
ons leiden en kracht geven.
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Diaconie

Collecten

1e collecte zondag 8 maart 2026: Kerk in Actie Werelddiaconaat
Egypte - Een betere toekomst voor meisjes in achterstandswijken
Meisjes in kwetsbare wijken in Egypte groeien op in onveilige omstandigheden,
zonder toekomstperspectief. Ze kunnen vaak niet naar school, krijgen te maken
met kinderarbeid, huiselijk geweld en vroege huwelijken. Met het You are
Beautiful- project ondersteunt Kerk in Actie meisjes in Caïro en omgeving. Ze
krijgen onderwijs, medische zorg en bescherming, terwijl hun ouders leren over
de rechten en mogelijkheden van hun dochters. Zo krijgen meisjes de kans om
hun zelfvertrouwen te versterken en een betere toekomst tegemoet te gaan.

1e collecte zondag 15 maart 2026: Kerk in Actie Voorjaarszending
Moldavië - Kinderen en ouderen worden gezien
Door de hoge werkeloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland.
Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen niet de zorg en aandacht die ze
nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania
worden deze kwetbare kinderen na schjooltijd opgevangen, krijgen ze een
warme maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde
maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke
activiteiten en een warme douche.

2e collectie 1e halfjaar 2026: Straatpastoraat Utrecht
Het Straatpastoraat Utrecht wil er zijn voor mensen die dak- en/of thuisloos
zijn, of geweest zijn en nog behoefte hebben aan contact. Het gaat dan om
buitenslapers, mensen die in opvangplekken slapen, mensen die ergens
op een bank bij anderen slapen en steeds weer naar een andere plek
moeten etc., maar ook om mensen die dakloos geweest
zijn en nu wel een eigen dak boven hun hoofd hebben
maar het moeilijk vinden die plek tot een prettige
thuisplek te maken. Vaak zit het daklozen-bestaan nog
diep in hun vezels en brengen ze een groot deel van
hun tijd buiten door. De mensen voor wie wij er willen
zijn, hebben meestal een klein sociaal netwerk en
daarmee ook geen vangnet. Niet zelden speelt daarbij
ook mee dat ze, door wat het leven hen bracht, veel moeite hebben met
verbinden met andere mensen. Ze zijn het niet gewend, zijn wantrouwend,
bang of isoleren zich snel.
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Diaconie

Sinaasappelproject
Vanuit de Johannes zijn er 680 sinaasappels besteld. Totaal door de 10
deelnemende kerken zijn er 7500 besteld. Dat is een mooi resultaat.
Zoals de planning nu is, kunt u de sinaasappels op 19 maart tussen 16.00
en 18.00 u in de Johanneskerk ophalen.Over het ophalen en wat er verder
nodig, is, bijvoorbeeld een tasje om de sinaasappels in te doen, wordt u
per mail geïnformeerd.

Straatpastoraat
In deze nieuwsbrief vindt u een bijdrage van een van de medewerkers van
het straatpastoraat. In deze bijdrage doet zij een oproep om mobieltjes te
doneren. Als diaconie willen wij hier graag aan meewerken. In de
ontmoetingsruimte staat een doos met daarop de tekst mobieltjes voor
straatpastoraat. U kunt ze daarin deponeren. In de bijdrage van de
medewerker geeft zij aan wat voor mobieltjes zij kunnen gebruiken. U kunt
mobieltjes inleveren zolang als ons project loopt. Dit is tot eind juni, dan
komt er een nieuw project. Mocht U als gemeentelid nog suggesties
hebben dan hoort de diaconie het graag.

Voorbedenboek
Ik wil U graag attenderen op het voorbedenboek. Dit ligt bij de
gedachtenishoek. U als gemeentelid kunt hierin een voorbede noteren die
wordt dan tijdens de voorbede meegenomen.
Gijs de Raad
diaconiejohanneskerk@pknleersum.nl
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Diaconie

Sprakeloos en dankbaar

Lieve mensen van de Johanneskerk, wat was het een mooie avond, op 29 januari
bij jullie stamppottenmaaltijd! Wat een betrokken gemeente, wat een aardige
mensen, wat een warme sfeer van gemeenschap! En wat een lekkere
stamppotten natuurlijk �L
Dank voor jullie warme ontvangst. Zowel bestuurslid Janita als ik hadden mooie
gesprekken aan tafel, algemeen maar ook over dakloosheid. Dit thema gaat
velen van jullie duidelijk aan het hart. Na mijn presentatie kreeg ik van jullie een
cheque overhandigd van de opbrengst van een half jaar geld inzamelen voor het
Straatpastoraat Utrecht. Ik was ontroerd van het bedrag: € 3.000. Ongelofelijk…
Hier kunnen we veel mee doen wat ten goede komt aan onze vrienden van de
straat: een slaapzak, een tentje – belangrijke ontwikkeling: Buitenslapen is in
Utrecht niet meer strafbaar: de Utrechtse gemeenteraad heeft gestemd voor het
beëindigen van boetes voor buitenslapers – een fiets, medicijnen, OV-kosten,
beltegoed, een supermarktbon, kleding, schoenen… Ook de rest van het
bestuur en het team van pastores en vrijwilligers was sprakeloos… Heel veel
dank!!!

Die avond kwam de vraag naar boven wat jullie als gemeente nog meer voor ons
zouden kunnen doen. Ik noemde toen: Kleding en schoenen, en mobiele
telefoons die niet meer gebruikt worden. Bij deze geef ik specifiekere informatie,
want we hebben niet veel bergruimte. >>>>
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Diaconie

Kleding en schoenen
In het algemeen geldt dat we alleen kleding kunnen gebruiken die geschikt zijn
voor het buitenleven, zeg maar outdoor-achtig. Nette kleding is niet zinvol, dat
dragen mensen niet. Outdoorjassen, sweaters, truien, hoodies, spijkerbroeken,
joggingbroeken en t-shirts (ook met lange mouw), en ook goede sokken, zijn fijn.
En met name de kleinere en middel-maten kunnen we het beste gebruiken. De
meeste buitenslapers zijn niet zo breed.
Qua schoenen zijn stevige wandelschoenen en sneakers populair. En daarbinnen
zijn de maten 43 en 44 extra gewild.

Mobiele telefoons
We hebben het liefst Android telefoons, met een werkgeheugen (RAM) van
minimaal 4 Gb, en opslag geheugen minimaal 64 GB. IPhone telefoons kunnen
vanaf iPhone8. Graag aanleveren zonder schermvergrendeling, in ieder geval
geen vingerafdruk of gezichtsherkenning vergrendeling. Als
schermvergrendeling via een PIN niet weggehaald is, hebben we wel de PIN-
code nodig. We ontvangen ze het liefst teruggezet naar fabrieksinstellingen. Het
is heel handig als achterop de telefoon een stickertje zit met het telefoonnummer
waarop de oude eigenaar nu te bereiken is, dan kunnen we indien nodig nog
contact opnemen.

En verder
Ook goede stevige rugzakken zijn welkom. En nu buitenslapen niet meer beboet
wordt zijn we ook heel blij met goede lichtgewicht (zelfs waterbestendige)
slaapzakken, kleine tentjes.

Jullie zijn van harte welkom om met een paar mensen een keer langs te komen
bij onze inloop, op maandagochtend in de Jacobikerk in Utrecht centrum. Ik
hoor het graag even van tevoren.
Hartelijke groet,

Liesbeth Timmers, coördinator Straatpastoraat Utrecht

Meer informatie: www.straatpastoraatutrecht.nl
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Kindernevendienst

Kinderen in de Johanneskerk
De superleuke korte filmpjes, opgenomen in de eigen Johannesfilmstudio, zijn
nog te bekijken op de voorpagina van de website: www.johanneskerkleersum.nl.
Met Reisbureau Warhoop gaan we op reis naar Pasen.
Op Palmpasen (29 maart) zijn kinderen welkom om Palmpaasstokken te maken.
Wij zorgen voor de stokken en voor broodhaantjes. Met de versierde
palmpasens lopen de kinderen een vrolijke optocht door de kerk.
Op Paasmorgen (5 april) is er een feestelijke dienst, deels in de kerk, deels in de
eigen ruimte voor de kinderen. Op beide dagen zijn er weer filmpjes.

We vinden het fijn als er zo af en toe kinderen te gast meekomen en aanschuiven.
Om (groot)ouders makkelijker op de hoogte te houden is er een appgroepje
gestart waar we uitnodigen voor speciale gelegenheden. Vind je het leuk om op
de hoogte te blijven en je (klein)kinderen wat mee te geven over samen vieren
en over Bijbelverhalen? Laat het weten dan voegen we je toe aan de appgroep.
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Commissie Eredienst

Houd je van zingen, zing dan mee!

De Johanneskerkcantorij maakt al meer dan 30 jaar deel uit van onze gemeente.
Tijdens de belangrijke Christelijke feestdagen en bijzondere zondagen verleent
de cantorij haar medewerking om de liturgie vorm te geven en de
gemeentezang te ondersteunen. Het gaat hierbij zowel om bekende als
onbekende liederen uit het Liedboek van de Protestantse Kerk Nederland als om
liederen uit de onuitputtelijke schat aan eeuwenoude en moderne kerkmuziek.
Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen zoekt de cantorij versterking.
De cantorij bestaat op dit moment uit 14 enthousiaste leden die iedere keer weer
met veel plezier onder leiding van de even enthousiaste cantor, Jandirk Pronk,
één keer in de week oefenen om de medewerking aan de diensten voor te
bereiden.

Wat houdt het oefenen in? Een repetitieavond verloopt volgens een vast schema,
we beginnen met de ontwikkeling van de stem, voor iedereen, geoefend of niet,
belangrijk, en daarna oefenen we de liederen die op het programma staan.
Het “cantorij-seizoen” start begin september en eindigt met de Pinksterviering
(eind mei).
Het seizoen bestaat uit perioden waarin telkens een dienst wordt voorbereid.
We oefenen iedere woensdagavond van 19.45 tot 21.45, met pauze in de
Johanneskerk aan de Lomboklaan.

Zing je graag en houd je van kerkmuziek? Je bent van harte welkom en je hoeft
geen lid van de gemeente te zijn, een geschoolde stem of ervaring te hebben of
muziek te kunnen lezen, al zingend leren we met elkaar. De cantor en leden van
de cantorij helpen je graag.

Kom een keer langs op een oefenavond om de sfeer te proeven. Meer
informatie?
Je kunt ook voor één of meer perioden meezingen.
Neem contact op met de cantor Jandirk Pronk of de coördinator Hans Neecke
door een bericht je sturen naar cantorijjohanneskerk@pknleersum.nl of
bel 06 54233154.
Hans Neecke
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Ontmoeten & Verdiepen

Vrijdag 6 maart Film: I’m still here

In de jaren zeventig kende Brazilië een militaire dictatuur, die honderden mensen
spoorloos liet verdwijnen. Voormalig congreslid Rubens Paiva was er daar een
van. Voor zijn vrouw en vijf kinderen kwam er aan hun idyllische gezinsleven
abrupt een einde. Gebaseerd op de memoires
van Marcelo Rubens Paiva, toont het prachtige
I’m Still Here de gevolgen voor de
achterblijvers.
Winnaar van de Oscar voor beste niet-
Engelstalige film en in deze tijd van
desinformatie onmiskenbaar urgent.

Datum vrijdag 6 maart
Tijd Inloop 19.15 uur, start film 19.30 uur
Locatie Koningshof Doorn
Entree € 6, inclusief consumpties
Aansluitend iets drinken en een gesprek

Dinsdag 10 maart Oecumenische vespers 40dagentijd

In de 40dagentijd, onze weg naar Pasen, komen we op vijf dinsdagen in de St.
Andrieskerk samen voor een moment van bezinning, stilte en gebed. De vespers
zijn georganiseerd door de Johanneskerk gemeente en de geloofsgemeenschap
St. Andries We nodigen u en jou van harte uit om gebruik te maken van deze
momenten van bezinning, verstilling en gebed.

Data: dinsdag 10, 17 en 24 maart
Tijd: 19.30 – 20.00 uur
Locatie: St. Andrieskerk, Planterslaan, Leersum
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Ontmoeten en verdiepen

Vrijdag 6 maart Literair bijbellezen
Elke keer een verhaal. Open en onbevooroordeeld en ondogmatisch samen
lezen. De Bijbel is namelijk helemaal niet bedoeld om in je eentje te lezen. Je
hebt anderen nodig, en liefst ook een gids. Social media laten je in steeds
dezelfde kringetjes ronddraaien, maar in gesprek met deze krachtige oude
teksten word je uitgedaagd om te peinzen over jezelf en onze wereld, en lijnen te
trekken naar de actualiteit. Wie nieuwsgierig is, is welkom. Laat je verrassen en je
zult zien: er staat heel vaak niet wat je dacht. Diederiek van Loo verzorgt dit
literair bijbellezen onder het motto: we gaan met elkaar vier keer aan het werk,
maar één keer meedoen mag ook.
Datum 6 maart
Tijd: : 10.00-11.30 uur
Locatie: Johanneskerk
Begeleiding: Diederiek van Loo
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Ontmoeten en Verdiepen

Donderdag 26 maart Claartje Kruijff, Een God die in mij gelooft -
Rust en richting in een wereld zonder zekerheid.
Wat als we opnieuw zouden kunnen geloven? Welke woorden zouden we dan
geven aan de ervaring van betekenis en diepgang? Claartje Kruijff, predikant in
de Remonstrantse Gemeente Utrecht (Geertekerk) biedt In haar boek ’Een God
die in mij gelooft’ tegendraadse en bevrijdende perspectieven op wat geloven
anno nu kan zijn. Veel mensen zijn losgeraakt van religie, maar herkennen zich in
wat Julian Barnes zo mooi zei: ‘ik geloof niet in God, maar ik mis hem wel’. Of ze
zeggen dat ze niet gelovig zijn, maar wel spiritueel. Voor Kruijff is dit verlangen
het beginpunt voor een nieuw gesprek over God. In haar boek en in haar lezing
deelt ze herkenbare en intieme verhalen van haarzelf en de mensen die ze
ontmoet. Vanuit deze verhalen verkent ze thema’s die in al onze levens voorbij
komen — overgave, kwetsbaarheid, gemeenschap, vreugde en verlies — en
verbindt ze aan hoe en wat we op die momenten kunnen en mogen geloven.
Datum donderdag 26 maart
Tijd 20.00 – 21.45 uur
Locatie Johanneskerk, Lomboklaan 9, Leersum
Entree € 5,00
Begeleiding Epko Smit

Namens de commissie O&V,
Teun Monster
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Johannes in het Dorp

Dinsdag 31 maart Wondrous Cross – Zeister Kamerkoor
Het Zeister Kamerkoor (met o.a. Evelyn Noltus en Jacques Claas) laat het
passiestuk ‘Wondrous Cross’ van de Engelse componist Alan Bullard horen. Dit
stuk staat in een lange traditie van Engelse koormuziek. Een in Nederland vrij
onbekend passiestuk, maar zeker een pareltje dat goed past in deze tijd van het
jaar. In dit stuk worden de zeven kruiswoorden van Jezus verweven met bekende
hymnen. Ook klinkt passiemuziek van Johann Sebastian Bach en het 8 stemmig
Crucifixus van Orlando di Lasso. Het Zeister Kamerkoor bestaat uit zo’n 25 leden
uit Zeist en omstreken, en staat onder leiding van dirigent Hannie Slingerland.
Het koor heeft in zijn ruim 30-jarig bestaan een aanzienlijk repertoire opgebouwd
van diverse liederen in verschillende talen en uit verschillende stijlperioden.
Datum dinsdag 31 maart
Tijd 20.00 – 21 30 uur
Locatie Johanneskerk
Entree eigen bijdrage na afloop
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College van Kerkrentmeesters

Verhuur Johanneskerk

Voorjaarsconcert muziekschool, een middag vol muziek
Zaterdag 28 februari werd het voorjaarsconcert van de Heuvelrug-muziekschool
in de Johanneskerk gehouden. Circa 60 muzikanten, vooral kinderen, lieten van
zich horen. Het programma was zeer divers. De musical klas, het popkoor en de
schoolband brachten energieke en afwisselende optredens. Daarnaast waren er
solo optredens, met zang, piano, gitaar, ukelele, en basgitaar. Verschillende
muziekgenres kwamen langs, van pop, rock, musical tot filmmuziek.
De kerk was met ca 120 bezoekers (en 60 muzikanten) helemaal vol.
Een mooi concert om samen te beleven.
Johan Doornenbal
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Overige berichten

Kritische kerkleden trekken op 20 maart opnieuw een rode lijn
Vorig jaar heeft de Johanneskerk aandacht gevraagd voor wat er in Israël en het
Midden Oosten gebeurt. De kerkenraad heeft een brief aan het moderamen van
de Protestantse Kerk in Nederland gestuurd om zich uit te spreken: "Israël stop
het geweld. Sla een andere weg in, op zoek naar gerechtigheid en vrede.”
Ook deden een aantal van ons mee aan demonstraties en trokken we 5 oktober
de ‘rode lijn’ door naar Leersum.
Daarom geven we graag deze oproep door:
Johan Doornenbal

Gemeenteleden, predikanten, pastores en andere betrokkenen bij de
Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
trekken vrijdag 20 maart om 11.00 uur
opnieuw een rode lijn in Utrecht, op de
stoep van het dienstencentrum van de
kerk. “Trek rode kleding aan en neem een
protestbordje mee,” luidt de oproep van
de organisatoren. De kerkleiding krijgt
van hen de boodschap mee om Israëlisch
onrecht en geweld effectief te
veroordelen, ook in de media: “Erken de
ongelijke machtsposities, benoem
bezetting en genocide; ga ook in
Nederland met niet-zionistische Joodse
groeperingen in gesprek en neem afstand
van schadelijke en racistische theologie
zoals christelijk zionisme.”
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Overige Berichten

Sobere vastentijd-soep
Op dinsdag 17 maart is er weer een sobere vastensoep maaltijd. Om 18.00
welkom bij Gijs en Christel. Daar eten we soep met brood en ligt er een vasten-
onderwerp op tafel.
Vorige week spraken we met elkaar over ‘wat is goed luisteren eigenlijk?’ En hoe
kunnen we daar meer aandacht voor hebben?’‘
Om 19.15 is de maaltijd - geen toetje, geen koffie want sober - klaar en kunnen
we naar de vesper. Ons even aanschieten in de kerk of het dorp kan of een
mailtje naar gijsenchristel@fastmail.fm
Welkom!

Botanisch bloemen tekenen - zet het vast in je agenda!
Ooit waren er boeken vol met botanische tekeningen van bloemen en planten.
Op 9 mei krijg je de kans om er je eigen tekening aan toe te voegen. O.l.v. Elisa
Schone gaan we aan de slag, van 10.00-12.00 uur. Iedereen gaat naar huis met
zijn of haar bijzondere exemplaar. Er hebben zich tot nu toe 3 mensen
opgegeven dus er kunnen er nog best wat bij!
Opgeven kan bij Christel Eijkelenboom
ceijkelenboom@gmail.com

Christel Eijkelenboom
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Bij de diensten

Voorgangers de komende weken:

08/03: ds. Mendie Hofma - 3e zondag van de 40dagen
15/03: ds. Diederiek van Loo - 4e zondag van de 40dagen

Maaltijd van de Heer
22/03: Ineke Klos - 5e zondag van de 40dagen
29/03: ds. Diederiek van Loo - 6e zondag van de 40 dagen Palmpasen
02/04: ds. Diederiek van Loo - Witte Donderdag, Maaltijd van de Heer

(om 19:30 uur)
03/04: ds. Diederiek van Loo - Goede Vrijdag (om 19:30 uur)
04/04: ds. Diederiek van Loo - Paaswake, Maaltijd van de Heer (om 22:00 uur)
05/04: ds. Diederiek van Loo - Paasmorgen

Autodienst

08 maart: Sjaak Rodenburg 0343-454002 of 06 53894600
15 maart: Corrie Neecke 06 54663165

Ga voor de liturgie naar https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie
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Overige Informatie

Bankrekeningen
Diaconie Gereformeerde Kerk Leersum (graag datum en doel vermelden):
NL85 RABO 0373 7093 58

Collectebonnen:
Diaconie Gereformeerde Kerk Leersum
NL85 RABO 0373 7093 58

College van Kerkrentmeesters Johanneskerk:
NL82 RABO 0373 7408 40

Website
Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl
Stuur uw berichten voor de website naar:
webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl

Nieuwsbrief
Kopij graag voor donderdag 19 maart 12.00 uur sturen naar e-mail:
nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

Samensteller nieuwsbrief:
jan t/m mrt 2026: Hans Neecke
mei t/m jun 2026: Teus Stahlie
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